





“Een oorlog kan geen een land
winnen. Er blijven alleen maar
nare herinneringen over”

Er is heel veel oorlog in de wereld en er zijn
ook heel veel oorlogen in de wereld ge-
weest. Soms denk ik bij mezelf: wat als er
een Derde Wereldoorlog komt? Ik wil niet
dat mijn vader en broer weg moeten om te
vechten voor Nederland. Er zijn al zoveel
mensen omgekomen in oorlogen. Waarom
zouden er nog meer onschuldige mensen
moeten omkomen, omdat de baas van een
land een ander land wil veroveren?

Kant kiezen

In oorlogen is een kant kiezen voor mij
geen optie. Beide landen hebben hun
geschiedenis en hun feiten en meningen.
Hoe moet ik nou weten welk land gelijk
heeft? Het internet zorgt er ook nog eens
voor dat je nooit weet wie er de waarheid
spreekt.

Als je niet in oorlog zit is het dus moeilijk
om een kant te kiezen of te bedenken wie
jij vindt dat er gelijk heeft — al helemaal
door het internet.

Van dichtbij

Als ik als 13-jarige zie hoe oorlogen eraan
toegaan, maakt dat me wel bang en vind
ik het super erg voor de onschuldige
mensen en kinderen die zien hoe hun land

helemaal verwoest wordt. Het idee dat
je je familie ziet doodgaan in omstandig-
heden die geen een mens mee zou willen
maken lijkt me zo vreselijk. Ik hoop dat ik
een oorlog zelf nooit van dichtbij hoef te
zien. Hoe ver sommige mensen kunnen
gaan om te krijgen wat ze willen, is ge-
woon onwerkelijk.

De mensen die in een oorlogsgebied
zitten, weten zelf ook niet hoe het er
eigenlijk aan toe gaat in het andere land.
Hun media worden gecontroleerd door de
baas van dat land. Ze weten dus zelf niet
wat er eigenlijk gebeurt.

Nare herinneringen

Kinderen worden getraumatiseerd met de
dingen die ze zien. Een oorlog kan geen
een land winnen. Er blijven alleen maar
nare herinneringen over. Ik probeer er zo
weinig mogelijk over na te denken en van
elke dag een mooie dag te maken. Ik moet
blij zijn dat ik naar school mag en kan.

Dat moet ik vaker beseffen.

— Elena Fernandez van Duijker (13)

“Het enige wat ik me kon afvragen
was: wat hebben de moskee en
synagoge te maken met de oorlog?”

Voor school moesten mijn klasgenoten
en ik naar een kerk, een synagoge en een
moskee. Toen we bij de moskee kwamen,
begonnen de mensen van de moskee
meteen te praten over de oorlog in Israél.
Het enige wat ik me kon afvragen was wat
hebben de moskee en synagoge te maken
met de oorlog?

Heel veel mensen gaan er al heel snel
vanuit dat ik streng voor Israél ben in de
oorlog en dat ik daarom het slecht voor
heb met die voor Palestina zijn omdat ik
joods ben. Het antisemitisme in Nederland
is er altijd geweest, maar toen de oorlog
zo groot werd is die steeds erger gewor-
den. Mijn broertje heeft zelfs een keer
moeten liegen op straat dat hij niet joods
is zodat hij niet werd aangevallen. Hij zei
dat hij een Spaanse vader heeft, waarop
die jongens antwoordde met: waar wonen
die joden dan, is dat hier in de buurt? Mijn
broertje zei dat hij het niet wist en ging
weg. Wie weet wat er was gebeurd als hij
wel had gezegd dat hij joods is? En dit is
zeker niet de eerste keer dat dit gebeurt.
lk vind dat er meer aandacht besteedt
moet worden aan deze antisemitisme. Dit
gebeurden namelijk een heel stuk minder
voor dat de oorlog zo uit de hand liep. Nog
een heftige gebeurtenis was voor mij dat

toen mijn opa hielp bij de opening van
het nieuwe holocaust museum omdat hij
er zelf veel instaat, de protesten totaal uit
de hand liepen. Het hele feit dat mensen
gingen protesteren vond ik al onbegrijpe-
lijk, maar de plek en gebeurtenis maakte
het voor mij nog erger. Ik denk dat dit heel
heftig over heeft moeten komen voor de
mensen die zo getraumatiseerd zijn in de
oorlog. De demonstranten hadden het
vooral over de oorlog in Israél, er werden
kwetsende dingen geroepen over joodse
mensen en het was niet meer veilig daar.
Er werd zelfs geroepen dat de tweede we-
reldoorlog nooit heeft plaatsgevonden en
dat het een verzinsel is voor aandacht. Ook
hier zie je dat mensen conclusies trekken
die ver over de grens gaan.

Samengevat vind ik dat er meer aandacht
moet gaan naar conflicten zodat er geen
misverstanden zoals dit ontstaan. Er moet
bijvoorbeeld op alle scholen (ook gelovige
scholen) meer aandacht aan besteed wor-
den en protesten moeten een grens hebben.
Mensen moeten hun mening kunnen uitte
maar wel met grenzen. Een oorlog heeft
altijd twee kanten, maar je onveilig en ge-
kwetst voelen hoort er absoluut niet bij.

— Ava Muller (16)
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Schuld

Sinds het begin van het Israélisch-
Palestijnse conflict horen we van alles in
het nieuws. We weten niet welke Israéli-
sche of Palestijnse kranten gebruikt zijn
door Hamas of Netanyahu voor hun propa-
ganda. Maar toch, sommige mensen heb-
ben het lef en de arrogantie om een van
beide partijen te legitimeren. Begrijp me
niet verkeerd ik heb ook een mening over
de oorlog maar ik zie het nut er niet van in
om iedereen erover te vertellen of het op
social media te zetten, vooral als mijn me-
ning door de media wordt misleid. Het is
duidelijk dat Netanyahu en Hamas probe-
ren zoveel mogelijk mensen te overtuigen
dat hun partij gelijk heeft, dat hun partij
het recht heeft om hier te wonen, dat hun
partij legitiem is. Spoiler: geen van beide
partijen heeft het meest het recht om hier
te wonen, geen van beide partijen is legi-
tiem en geen van beide partijen heeft het
recht om de andere te vermoorden.

“Je bent niet in Gaza
of Israél, je was niet
in Gaza of Israél en
je weet niet wat in
Gaza of Israel aan
het gebeuren is.”

Het probleem van dit is dat de meeste
mensen kiezen om een van beide partijen
te legitimeren. Maar als je dit doet, kies
je de andere partij schuldig te benoemen.
Het gevolg van dit is de toename van an-
tisemitische en islamofobe daden terwijl
die mensen niets hebben te maken met
de oorlog. Weet je wat, ik ga je iets vertel-
len, als geen van beide partijen legitiem is
dan zijn ze beide... SCHULDIG!!! Ja, beide
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hebben gekozen om hun volk en hun land
in gevaar te brengen. Ze hebben besloten
om hen mee te sleuren in een broeder-
oorlog. Dus STOP met een partij te legiti-
meren. Maar het allerbelangrijkste: je bent
niet in Gaza of Israél, je was niet in Gaza of
Israél en je weet niet wat in Gaza of Israél
aan het gebeuren is.

Al met al, als je kon stoppen met alles te
geloven wat je leest of ziet op het internet,
omdat je niet weet of de bron geverifieerd
is en je niet weet of de krant of website
wordt gebruikt als propagandamiddel.
Probeer in de toekomst je kritische geest
wat meer te gebruiken en haal je informa-
tie uit betrouwbare bronnen.

— Mathias Lejeune (15)
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In de afgelopen jaren gebruikten steeds
minder mensen contant geld, en dat is niet
zonder reden. Via een pinpas of telefoon
betalen is veel makkelijker: het is veiliger
en sneller. Toch zijn er nog steeds mensen
die zich vasthouden aan de nostalgie van
contant geld. Ik ga u nu een paar redenen
geven waarom ze deze gewoonte moeten
loslaten.

Contant geld is namelijk erg onhandig.
Ten eerste heb je natuurlijk de veiligheid.
Winkels kunnen makkelijk overvallen wor-
den, en je portemonnee kan ook zo ge-
zakkenrold worden. Door volledig over te
stappen op digitaal betalen, zullen deze
problemen volledig verdwijnen.
Daarnaast is het beheren van contant geld
erg duur. Banken moeten enorm dure klui-
zen maken en winkels zijn genoodzaakt
dure camera’s op te hangen. Uiteinde-
lijk worden deze dingen betaald door de
consument! Ook moet de overheid altijd
uitkijken voor vervalsing en is het nieuwe
geld printen en vervoeren erg kostbaar.

Heb je ooit met Tikkie betaald? Zo ja, dan
weet je hoe geweldig simpel en efficiént
het is om te doen. In een paar seconden
stuur je een betaalverzoek en heb je je ver-

en contant
schaffen

schuldigde geld gekregen. Ook kan je bij
winkels snel je telefoon uit je zak halen,
een betaalapp openen, en voila, je hebt
betaald. Je hoeft niet meer te kijken of je
wel genoeg geld hebt terug gekregen.

Natuurlijk zijn er mensen die denken dat
contant geld moet blijven bestaan. Zij den-
ken dat het heel lastig wordt voor bijvoor-
beeld ouderen om mee te gaan met het
moderne betalen. De kans om gescammed
te worden (die nu al vrij hoog is) zal on-
der ouderen alleen maar nog meer gaan
stijgen.

lk ben het er op zich mee eens dat we moe-
ten oppassen met de 65 plussers, ik stel
voor om gratis online voorlichting aan ou-
deren te geven. Dit kan bijvoorbeeld gege-
ven worden door banken of door de over-
heid. Het gevolg hiervan is dat de oudere
bevolking meer van online betalen af weet
en zo dus ook minder gescammed wordt.

Kortom, door contant geld af te schaffen,
zorgen we voor een veiligere, makkelijke-
re en snellere betaalomgeving. Moge de
moderne samenleving voortbestaan!

— Take Snijders (16)
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Shoppen met een
slecht gevoel

Ik ben een tienermeisje, en vind het heer-
lijk om een dagje te shoppen met vrien-
dinnen. Je zou zeggen dat dit geen kwaad
kan. Maar toch kom ik met een slecht ge-
voel thuis. Ik weet namelijk hoe vervuilend
de kledingindustrie is. Ik weet dat trendy
merken zoals Zara en Pull&Bear kleding
maken die een korte levensduur heeft. En
ik weet dat deze fastfashion zorgt voor
enorm veel schade aan de wereld.

Maar waarom loop ik dan wel rond in een
broek van de Zara en een trui van de Pull&-
Bear? Hier heb ik meerdere redenen voor.
Want helaas is het niet zo simpel als een
duurzame kledingwinkel binnenlopen en
voortaan daar gaan shoppen. Allereerst is
duurzaam geproduceerde kleding duur. De
productie van deze kleding kost meer geld.
Dit zie je terug in de prijs. Ik als tiener krijg
maandelijks een bedrag van mijn ouders
om kleding van te kopen. Met dit bedrag
kan ik het me simpelweg niet veroorloven

om duurdere en dus ook duurzame kle-
ding te kopen. Bij de Pull&Bear kan je zo
een trui krijgen voor 30 euro, waar de prijs
van een duurzaam geproduceerde trui als
snel oploopt tot boven de honderd euro.
Dan loop ik nog tegen een ander pro-
bleem aan. Duurzame kleding is namelijk
niet bepaald trendy. En laat het nu juist
voor tieners zo belangrijk zijn om mee te
doen aan de trends. Vaak heeft duurzame
kleding een tijdloos design. Zo kan de kle-
ding langer gedragen worden. Ook is het
meestal op een oudere doelgroep gericht.
Het is dus niet echt aantrekkelijk gemaakt
voor tieners.

En daarom heb ik een dilemma. lk weet
hoe vervuilend fastfashion is en ik kan
duurzame kleding kopen, maar dan doe ik
niet mee aan de trends. Het zou al helpen
als duurzame kleding aantrekkelijker en
goedkoper zou zijn voor tieners. Want ook
wij moeten een duurzame keuze hebben.
Zodat ik weer thuis kom met een goed ge-
voel na een dagje shoppen.

— Emilie Koppen (15)
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Schoolkantine wordt
ongezond economielokaal

Inflatie is een term waar we, helaas, niet
meer omheen kunnen. Er wordt massaal
geklaagd over hogere prijzen en krimpen-
de producten. Maar veel mensen realiseren
zich niet dat dit economisch zakkenrollen
meer dan gemiddeld ook zijn weg vindt
naar middelbare scholen in Nederland.

Jongeren worden steeds vaker geconfron-
teerd met duurdere lunchpauzes en zak-
geld dat sneller opgaat. De prijsstijgingen
zijn ook in de snackautomaten voelbaar.
De stijgingen hebben niet alleen invioed
op de portemonnee, maar ook op de ge-
zondheid van de leerlingen.

Ook in de kantine op mijn school wordt dit
probleem steeds groter bij de leerlingen.
Neem bijvoorbeeld het welbekende witte
broodje kroket. Voorheen kostte dit popu-
laire broodje €2,30, maar steeg het afgelo-
pen half jaar naar €3. Dit is een stijging van
30%. Voor een stel hongerige jongeren
met een beperkt budget is dit een dikke
uitgave. Bovendien is dit een stuk hoger
dan de inflatie in Nederland, die dit jaar
waarschijnlijk op 2,8% zal uitkomen. Dit
geldt niet alleen voor de broodjes, maar
ook voor de frisdranken en snoeprepen in
de automaten. Een Mars of Snickers kost
niet langer €0,80, maar €1. Dit is een stij-
ging van 25%.

Zelf een lunch meenemen is geen favoriet
idee onder middelbare scholieren. De aan-
trekkingskracht van een breed aanbod van
heerlijke broodjes en wraps is veel groter
dan een zelfgesmeerd broodje ham dat al
een paar uur in de tas zit.

De schoolkantine wordt steeds meer een
economielokaal. Wat ook heel opmerkelijk
is, is dat de gezonde producten sneller in
prijs stijgen dan de ongezonde producten.
Waar een broodje kroket en een Mars dit
jaar met 25%- 30% stegen, zijn een losse
appel en banaan met 50% gestegen.

Hoelang houden scholen deze dure trend
vol? Het zou fijn zijn als onderwijsinstellin-
gen zich realiseren dat schoolkantinevoed-
sel niet zozeer een economische kwestie is,
maar vooral een kwestie van gezondheid
en welzijn. Kantinevoedsel wordt te duur
(prijsstijgingen zijn hoger dan de gemid-
delde inflatie) en de prijsverdeling stimu-
leert meer en meer een ongezonde manier
van eten.

Laten we hopen dat in het vervolg het
bewustzijn rondom gezonde voeding in
scholen meer stijgt dan de prijzen van het
voedsel.

— Anna Loeffen (16)

Cultuur met een prijskaartje

In een wereld waar je voor een musical-
ticket bijna een hypotheek moet afsluiten,
kan het bezoek aan het Van Gogh museum
straks net zo prijzig worden als een origi-
nele Van Gogh aan je muur! Ook al wordt
in het nieuwe regeerakkoord niet expliciet
de bezuiniging op kunst en cultuur ge-
noemd, worden deze sectoren toch hard
geraakt. Kabinet Schoof | heeft de btw op
sport, media, boeken, cultuur en horeca
verhoogt van 9% naar 21% en subsidies
voor onderzoeken verkleind, in de hoop
om meer geld over te houden voor andere
doeleinden. Is het niet absurd om kunst,
cultuur en wetenschap op te offeren voor
een beetje meer geld?

De btw wordt onder andere verhoogd
op boeken, concerten, musicals, toneel-,
cabaret- en dansvoorstellingen, sport-
scholen en openbare musea. Maar vrees
niet bioscopen, attractieparken en circus-
sen blijven wel nog “goedkoop”. Deze
hogere prijzen maken cultuur en kennis
minder toegankelijk. De huidige prijzen
zijn al problematisch voor een groot deel
bewoners, nu strooien ze gewoon zout in
de wond. Onderzoek wijst erop dat door
de hogere btw minder mensen deze secto-
ren gaan benutten, waardoor cultuur een
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luxeproduct dreigt te worden. Het inko-
mensverschil zal leiden tot vergrote onge-
lijkheid in educatie en culturele verrijking,
met minder kansen voor intellectuele en
creatieve ontwikkeling.

De voornaamste reden voor de bezuini-
gingen is geld (maar wanneer is dat nou
niet?). Het kabinet hoopt met de bezui-
nigingen 2,3 miljard euro erbij te verdie-
nen, wat nog best gunstig zou klinken als
het ook waar zou zijn. Maar er blijkt niet
eens onderzoek te zijn gedaan naar de ge-
volgen van deze maatregel. Deskundigen
voorspellen nu dat er juist negatieve effec-
ten gaan optreden bij dit besluit. Zo kun-
nen boekenhandels failliet gaan doordat
mensen minder boeken gaan kopen door
de verhoogde prijzen.

Laat de maatschappij niet lijden onder
dit besluit. Kunst en cultuur zijn cruciaal,
niet alleen economisch maar ook voor
onze ontwikkeling. Deze sectoren zorgen
voor een intellectuele en creatieve samen-
leving. Bovendien staat Nederland bekend
om juist deze sectoren. De langste rijen
staan immers voor het Van Gogh museum.

— Anika Hess (16)



Heel veel mensen worden gepest en dat is
niet oké!

Op heel veel scholen wordt er gepest en
daar zijn wij het niet mee eens.

Er wordt niet alleen op scholen gepest
maar ook online bijvoorbeeld foto’s/
memes van anderen maken of gemene
berichtjes sturen.

In de klas gaat het precies hetzelfde, er
worden dingen over je gezegd die niet
waar zijn. Meestal zijn degene die pesten
van de buitenkant heel stoer en populair
maar van binnen zijn ze bang. Niet ieder-
een is het er mee eens dat er gestopt moet
worden met pesten, maar er zijn wel gren-
zen. Als je die grens over bent gegaan, dan

Je kan wel
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gaan kletsen

maar niet pesten!

kan het uit de hand lopen. En soms is het
zo erg dat er mensen zijn die zelfmoord
plegen.

Hoe wij er mee om zijn gegaan.

Ik (Yara) werd vroeger heel veel gepest ik
kreeg namen zoals varken, Yara de para en
nog veel meer. Ze gingen me ook pesten
om mijn uiterlijk en mijn gezicht. Ik heb
het gewoon genegeerd en uiteindelijk zijn
ze gestopt. Op sommige dagen wilde ik
ook niet naar school want ik wilde die pest-
koppen niet in mijn ogen hebben, maar op
andere dagen ging het ook heel goed. Ik
was blij, ik werd niet gepest en ik was met
mijn beste vriendinnen. Uiteindelijk dacht

Rare namen

Heb je zelf een rare naam? Dan weet je
wat ik bedoel als ik zeg dat het niet altijd
prettig is om zo’'n naam te hebben. Soms
word je gepest en zelfs soms nog erger.
Hoe weten ouders dan of ze een originele
naam aan hun kind kunnen geven? Wat
zijn dan de grenzen van welke naam je
wel kan geven aan je kind of niet?

Soms word je gepest vanwege je naam,
maar soms ook niet. Om dat te voor-
komen, kunnen ouders zich afvragen of ze
zelf zo genoemd zouden willen worden.

ledereen kent het onderwerp wel: vrou-
wenrechten. Het is ook vaak in het nieuws
te zien en iedereen leest er wel eens een
artikel over, maar iedereen laat het wel
gewoon over zich heen komen en denkt:
« het zal wel. » Een land waar echt weinig
vrouwenrechten zijn, is het land Iran. In
Iran strijden vrouwen dag en nacht voor
iets dat eigenlijk vanzelfsprekend is: het
recht om zelf te bepalen hoe zij willen
leven. Terwijl zij hun leven riskeren voor
hun vrijheid, kijkt de wereld vaak weg,
maar hoe lang kan de wereld nog blijven
wegkijken, terwijl de vrouwenrechten in
Iran keer op keer worden onderdrukt?

Sinds de Islamitische Revolutie in 1979
hebben de vrouwen in Iran te maken met
talloze beperkingen die hun hele leven
beinvloeden, van persoonlijke vrijheid tot
publieke participatie. In Iran worden vrou-
wen op veel manieren benadeeld door

Ze kunnen ook nadenken of kinderen
grapjes kunnen maken over die naam,
zijn het dan kwetsbare grapjes of niet?
Ja? Dan kan je maar liever je kind niet zo
noemen. Je kan je kind natuurlijk ook wel
zo noemen en zien hoe het later gaat. Als
je kind dan wordt gepest, kan je zijn naam
gewoon laten veranderen bij het stadhuis.
Als dat niet zo is, heeft je kind een mooie
en unieke naam aan je te danken.

Als je bijvoorbeeld net als ik heet (Arkady),
kun je moeite hebben met vrienden ma-
ken en kan je je buitengesloten voelen en
depressief worden. In deze situatie moet
je het absoluut met je ouders over hebben
om bijvoorbeeld van naam te veranderen.
Soms ben je bang dat mensen je dan als
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chten Iran

de wetten van het land. Wat belachelijk
is. Zo mogen meisjes al op 13-jarige leef-
tijd trouwen en met toestemming van
een rechter kunnen de vaders toestem-
ming geven om hun dochters nog jonger
uit te huwelijken. Als je het zo bekijkt, is
het leven in Iran eigenlijk veel voordeliger
voor een man, want zelfs de regels voor
scheiden zijn ook in het voordeel van de
man: zij kunnen gemakkelijk scheiden,
vergeleken met de vrouw waar dat dus
helemaal niet zo is. Ook in de rechtbank
telt de stem van een vrouw maar voor de
helft vergeleken met die van een man en-
zovoort enzovoort. Daarnaast moeten de
vrouwen in Iran zich ook aan een bepaal-
de “dresscode” houden. Ze moeten name-
lijk verplicht een hijab dragen, hun haar
bedekken en zich in het openbaar netjes
en bescheiden kleden. Als ze zich niet aan
deze dresscode houden, kunnen ze zelfs in

-,

v,

LK

ik van wat als ik andere kleding ga dragen
en mijn haar anders doen. Ik heb dat niet
gedaan en ben gewoon mezelf gebleven.
Daar ben ik blij mee want nu zit ik op een
andere school en ben ik mooi zoals ik ben.
Ik heb veel vriendinnen en een hele leuke
juf.

Ik (Isa) werd vroeger vaak gepest. Ze zei-
den dat ik op een jongen leek omdat ik
kort haar had, mensen zeiden tegen mij
Isa de pisa. Ze zeiden dik kind en nog veel
meer andere dingen. Ze gingen mij lopen
uitschelden. Ze zeiden dat ik lelijk was en
geen mooie kleding droeg. En dat ik niet
bij mijn echte ouder kan wonen. Maar

een zwak persoon zien, als je erover gaat
praten. Als je er dan niet over praat, kan
het een echt probleem worden later: je
wordt niet gerespecteerd, je hebt geen
zelfvertrouwen...

Als ouders hun kind een naam geven, kun-
nen ze dus beter nadenken over de gevol-
gen en of de naam een goed idee is: is
die naam niet erg serieus (Fokje)? Zoals ik
net al zei, moet je het met je ouders over
hebben als je een probleem met je naam
hebt. Ik zou het een goed idee vinden om
een website te maken die aan ouders zegt
of één of andere naam goed zou zijn voor
hun kind.

— Arkady Pechmeze (13)

de gevangenis terechtkomen. Bizar toch?
De grote vraag die iedereen zich nou
eigenlijk stelt is: “Wanneer worden de
vrouwen nou gelijk behandeld in Iran als
de mannen?” Tja, daar blijft een groot
vraagteken achter staan, omdat dat nog
wel even gaat duren. Het is nu nog ver uit
het zicht. Elke keer als ik een artikel lees
over de vrouwen in Iran, breekt het mijn
hart, omdat ik weet dat ik zeer weinig kan
doen. Ook al had ik willen helpen, kan ik
helaas niks doen vanuit mijn positie. lk
vind dat dit niet alleen een strijd is van
Iraanse vrouwen, maar van ons allemaal
die geloven in rechtvaardigheid en gelijke
rechten, ik bedoel kom op, we zijn nu een-
maal in 2024 en er is nog steeds niet overal
gelijkheid in de wereld. Er moet verande-
ring komen!

— Livia Hakkenberg (15)
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“Wat als ik andere kleding

ga dragen en mijn haar
anders doen? Ik heb
dat niet gedaan en ben

gewoon mezelf gebleven.”

soms word ik nog steeds gepest dat ik lelijk
ben of dat ik een pleegkind ben. Ik trek me
er niks van aan, ik ben gewoon blij dat het
wel minder is dan toen.

Wij zitten nu bij elkaar in de klas en zijn
vriendinnen. In onze klas wordt er ook
niet gepest en gaat het voor de rest goed
in de klas. Dit was ons artikel over pesten,
we hopen dat jullie er iets aan hadden en
weten hoe het een beetje voelt om gepest
te worden.

— Yara Janse (11)

Te links?

Het is zo gek dat mensen elkaar niet kun-
nen respecteren zoals ze zijn. “Een van mij
vrienden blijkt gay te zijn ik heb hem gelijk
verwijdert op snap, straks wordt hij nog
verliefd op mij, dat wil ik echt niet” zei een
vriend tegen mij. En ik snap het gewoon
echt totaal niet. Hoe erg is het dat iemand
gay is. Het is niet alsof je kan kiezen dat je
verliefd wil worden op meiden. Nog een
voorbeeld, mijn klas is aan het praten en
opeens roept iemand: Wie nu praat is gay.
Dat vind ik altijd zo’'n onzin. Eigenlijk zeg
je zo indirect dat het raar of slecht is om
op hetzelfde geslacht te vallen. Er zijn ook
mensen die denken als iemand queer is,
dat die persoon links is. Ten eerste is het
een vooroordeel en ten tweede slaat het
ook nergens op; je wordt gay geboren,
waarom zou dat iets met links te maken
moeten hebben. Misschien ben je wel heel
rechts opgevoed maar ben je toch gay. Je
wordt eigenlijk gelijk een soort van inge-
deeld in vakjes, als je het over gender rech-
ten hebt, ja dan ben je sowieso links. En

datzelfde geldt voor het klimaat. Stel dat
iemand zegt:" het is beter voor het klimaat
om minder vlees te eten.” dan krijg je weer
hetzelfde, die is links.

Ik merk dat heel veel mensen het raar vin-
den als je het hebt over dat er iets gedaan
moet worden aan klimaatverandering, of
als ik zeg dat ik vegetariér ben. Alsof dat
iets slechts is! Willen ze er niet over naden-
ken omdat ze niet willen weten hoeveel
dieren er lijden voor hun gehaktballetjes?

Tenslotte zou ik graag nog mensen advise-
ren om na te denken voor ze iets zeggen
en kunnen we alsjeblieft niet discrimineren
om waar mensen op vallen, dat mensen
gay zijn of zich anders identificeren dan
hun geslacht? Zodat we samen kunnen
helpen om de wereld aardiger en mooier
te maken. Doe gewoon aardig en eet van-
daag in plaats van een steak een wortel,
dat is toch veel gezonder.

— Morris Buunk (13)
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Zijn gender reveal
parties wel zo onschuldig

als ze lijken?

Op school, op de werkvloer en in de me-
dia wordt er steeds meer aandacht besteed
aan genderdiversiteit. Mensen van jong en
oud voelen zich vrijer om zichzelf te zijn
en zich te identificeren als het gender dat
zij zich voelen. De Nederlandse tv-maker
Raven van Dorst is bijvoorbeeld sinds 2021
uit de kast als non-binair. Vreemd genoeg
zien we ook een ander fenomeen: ‘gender
reveal parties’. Toekomstige ouders die het
biologische geslacht van hun baby op een
leuke en originele manier onthullen, met
gebruik van ‘bijpassende’ kleuren. Wordt
het niet eens tijd dat we, in de 21e eeuw,
een einde maken aan deze roze en blauwe
onzin?

Het is bizar dat je het geslachtsdeel van je
kindje viert. Je weet namelijk nog niet hoe
je kind zich identificeert. Dit kan alléén het
kind zelf vertellen. Dat is nog een beetje
te vroeg als de baby in de buik zit. Stel
je voor, je krijgt een biologische dochter
waar je een gender reveal party voor hebt
gevierd. Op zijn achtste komt hij erachter

dat hij zich als een jongen voelt. Ik kan me
voorstellen dat het dan pijnlijk is om foto’s
van de verkeerde gender reveal party te-
rug te zien.

En maakt het uit wat voor gender je baby
is? Uiteindelijk blijft het je eigen kind,
waar je hoe dan ook voor moet zorgen.
Echte ouderliefde maakt geen onderscheid
tussen genders.

En het feit dat blauw nog steeds met een
jongen wordt geassocieerd en roze met
een meisje, is teleurstellend. Laten we eer-
lijk zijn: niet elke oma houdt bijvoorbeeld
van breien. Niet elke jongen houdt van
blauw en niet elk meisje houdt van roze.
Mensen zijn niet te verdelen in hokjes.

We moeten stoppen met deze stereotypes
en vooroordelen. Het is mooi als je jouw
eigen dankbaarheid voor je baby viert,
maar dat kan op een andere manier. Al dat
gedoe over gender eromheen is onnodig.

— Frederique Hoogerwerf (15)

Als dit is hoe de kinderen van
nu zijn, ben ik wel een beetje
bezorgd over de toekomst

Gen Alpha’, je moet deze twee woorden
wel kennen. De nieuwste generatie die...
Meestal verslaafd zijn aan hun ipads en te-
lefoons. Ik zeg wel ‘meestal’, want ik snap
dat niet alle kinderen uit de generatie zo
zijn. Maar de meeste? Ja die zijn wel een
beetje zoals ik net zei, verslaafd aan hun
schermen.

Als je meer details wilt hebben over deze
generatie, hier: Generatie alfa, meestal
‘Gen Alpha’ genoemd, is de nieuwste ge-
neratie kinderen die duurt van 2013 (Of
2010, Of 2011. Ja we hebben nog geen
specefiek jaartal) tot nu. De oudste zijn
nu net pubers/tieners en de jongste zijn
net geboren. De meeste ‘Gen Alpha’ kin-
deren hebben Millennial ouders (Geboren
van 1980 tot 1996). Door hun reputatie van
beeldscherm-verslaafd zijn noemen men-
sen hun ook soms ‘Ipad kids'.

Ik heb ook zelf een Gen Alpha zus van ne-
gen, die ik wel anoniem ga houden. Ze is
hoe je iemand van haar leeftijd wel zou
verwachten, dus creatief, ze doet haar best
op school en ja, ook best wel verslaafd aan
haar telefoon. Wanneer ze de kans krijgt
gaat ze meestal wel gelijk voor het beeld-

scherm en begint ze bijna gelijk aan doom-
scrollen op Youtube shorts. Ze is gelukkig
wel wat kalmer dan wat je zou verwachten
en ze doet ook soms creatieve dingen ter-
wijl ze aan het scrollen is. Van wat ik heb
ervaren zijn Gen Alpha kinderen ook min-
der erg in Nederland dan in bijvoorbeeld
Amerika.

“Ik zeqg niet dat dit
de schuld is van de
kinderen, die weten
niet beter.”

Ik zeg niet dat dit de schuld is van de kin-
deren, die weten niet beter. Het is meer de
schuld van de ouders, want die geven be-
wust de Ipad of telefoon aan hun kind als
een digitale babysitter. Dus als dit elke dag
gebeurt, dan worden ze natuurlijk ver-
slaafd! We moeten ouders hierover laten
weten zodat ze dit gaan vermijden. Dan
worden de meeste mensen blijer en de kin-
deren worden beter opgevoed! Dit is nog
steeds wel mijn mening, dus denk niet dat
dit nu ook gelijk gaat gebeuren.

— Lana Wit (12)
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Schermtijd van
jonge kinderen

Ik wil het graag hebben over hoeveel
schermtijd kinderen van onder de zes jaar
hebben.

Er zijn ouders die te weinig tijd hebben.
Dan is de telefoon (of andere elektronica)
heel handig om kinderen zich (te laten)
vermaken. Er zijn kinderen die de hele dag
voor de televisie zitten.

Uit onderzoek blijkt dat 68% van de kin-
deren van nul tot en met zes jaar dagelijks
televisie kijkt. Ze kijken gemiddeld hon-
derd minuten per dag. 20% van de kinde-
ren die een telefoon krijgt, is twee tot drie
jaar oud. Je denkt misschien dat 20% van
de 100% niet zoveel is, maar we hebben
het hier dan wel over 20% van 2 miljard
wereldwijd. Dat is veel.

Ik vind het heel erg dat schermtijd het eni-
ge is waar deze kinderen zich mee kunnen
vermaken. Ik vind het een slecht idee om
een kind van deze leeftijd een telefoon te
geven. Het lijkt mij beter dat ouders die
het druk hebben op zoek gaan naar alter-
natieven om hun kind te vermaken, zoals:

oto: Richard Brocken / ANP

e Tekenen
e Duplo
e Luisterboeken

In plaats van ongezond voor de televisie te
zitten, laat ze hun eigen verbeelding ge-
bruiken. Ik hoop dat dit ouders inspireert
om nieuwe dingen te bedenken om hun
kinderen mee te vermaken.

— Emma Lagunas Post (11)

Fatbikes:

wat is nou eigenlijk het probleem?

Vorige week is er een wet online gekomen
die misschien ergens komende tijd wordt
ingevoerd: Vanaf veertien jaar en ouder
mag je een fatbike en als je die dan hebt,
moet je een helm dragen. Mijn vraag is
echter: Welk probleem lost dit op en wat is
ons probleem eigenlijk met al de fatbikes?

Ik persoonlijk heb geen probleem met
de fatbikes, echter vind ik het wel bloed-
irritant als mensen, voornamelijk kinderen,
door de straten gaan toeteren en schreeu-
wen. Verder begrijp ik wel dat het gevaar
met zich meebrengt als die dingen tot wel
40 of 50 km/u worden opgevoerd. Tuurlijk
snap ik dat dat niet hoort!

Er werd een tijdje geleden al bekend-
gemaakt dat er flinke boetes zouden ko-
men op opgevoerde fatbikes, maar van
die consequentie heb ik niet veel gemerkt.
Ach ja, wat weet ik er nou van? Het is niet
alsof de helft van mijn vrienden en vrien-
dinnen een fatbike heeft of vaak rijdt.

Ik denk dat ons probleem meer is dat de
fatbikes worden opgevoerd en dat sommi-
ge kinderen met fatbikes voor overlast zor-
gen. Daarentegen ga je ook niet alcohol
verbieden als de meerderheid van over-
last in de nacht wordt veroorzaakt door
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alcoholisten. Ik probeer hiermee duide-
lijk te maken dat ik vind dat we met deze
nieuwe regels en wetten niet het grootste
probleem aanpakken.

Zouden er niet veel meer problemen rond
de fatbikes worden aangepakt als de poli-
tie de overlast benadert en behandelt als
overlast? Als ze de overlast aanpakken en
tegengaan, in plaats van alle schuld op de
fatbikes te gooien? Als de politie checkt
op opgevoerde fatbikes zoals ze dat ook
zo vaak doen bij scooters?

Waarom zouden we met de helmplicht
voor fatbikes, maar niet voor elektrische
fietsen, (vooral) kinderen demotiveren
een fatbike te kopen? Die dingen zijn toch
super praktisch? Ik dacht dat de overheid
meer vervoer op basis van elektrische
accu’s wilde pushen.

Al met al moeten de juiste problemen wor-
den aangepakt en niet naar een makkelij-
ke oplossing worden gezocht. Wees nou
eerlijk, die dingen zijn toch mega handig?
Ik zou er zelf ook best wel eentje willen
hoor!

— Rosalie Clee (16)




Klimaat

Klimaatactivisten wie kent ze niet. Ze
lijmen zich vast, ze blokkeren wegen en
bekladden schilderijen. Super irritant
natuurlijk. Hebben ze dan niks beters te
doen? lk denk van wel laat mij het jullie
uitleggen.

Wegenblokkeren

Super irritant iedereen moet omrijden en
wat als daar een ambulance, politie of
brandweer moet zijn. Misschien overlijd
er wel iemand omdat hun de weg heb-

heid

Blokkeren, bekladden en

vastlijmen: ‘Hebben ze
dan niks beters te doen?’

ben geblokkeerd nou dat wil je toch niet
op je geweten hebben? En als je omrijd
verbrand je meer brandstof dus meer
uitstoot en trouwens hoe zijn ze daar
gekomen? Met de auto of met de bus.
Want met de fiets is de snelweg niet te
bereiken.

Bekladden en vastlijmen

Schilderijen bekladden waarom nou.
Ik ben niet fan van kunst maar ik heb
geleerd van mijn ouders dat ik moet

Zonnetje in huis?

Het was zover, deze zomer kwamen er
zonnepanelen en warmtepomp in huis
en daarbij een nieuwe hobby voor mijn
vader; besparen, besparen, besparen. lk
heb zelf enthousiast meegeholpen met de
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plaatsing van deze energieplaten en vond
het in eerste instantie interessant om te
zien hoe het allemaal te werk ging. Maar
natuurlijk na een lekker zomerse zondag
ging ik gerust met een op vernieuwde
energie werkende ventilator slapen.

Nu is het anders, het wordt kouder. Mijn
vader heeft nog steeds niet zijn hobby
voor besparen opgegeven en er zijn zelfs
een paar autistische trekjes bijgekomen.
Minstens 20 keer per dag checkt hij zijn
dierbare paneeltjes en kijkt hoe er altijd
een is die net achterloopt, op dit moment
paneel 1.0.3 met 1,21 kWh. Matig. Verder
wordt het huis op een schema gezet, ver-
warming van 13:00 tot 19:00 op 17 gra-
den, wasmachine alleen in de middag en
de vaatwasser s ‘nachts op een timer. Mijn
moeder heeft het er maar al te moeilijk
mee, te horen aan het geschreeuw en ge-
ruzie elke avond dat hij ook moet komen
helpen als het te veel voor haar wordt
zonder al die apparatuur, want die mogen
natuurlijk niet aan in de avond. Tegelijk
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afblijven van spullen die niet van mij
zijn. Nou volgens mij hebben ze geen op-
voeding gehad. En de producten die ze
gebruiken om te bekladden en te lijmen
worden gemaakt met veel uitstoot en
moet helemaal met een vrachtwagen of
vliegtuig komen. Mijn conclusie is dat ze
beter hun tijd in werk kunnen steken. En
niet in protesteren.

— Vinz Kamphorst (14)

begin ik zelf ook het irritant te vinden dat
het enige plekje waar het warm genoeg is
om te overleven mijn bed is.

Er zijn natuurlijk wel veel voordelen. Je
bespaart op je energierekening, je huis
is zuiniger en meer waard en het is be-
ter voor het klimaat. Het is natuurlijk wel
goed dat we met groene energie bezig
zijn en dat we op ons energiegebruik let-
ten, maar er is een grens. Net zoals wat
ik nu bij biologie leer met tolerantiegren-
zen; als de temperatuur te laag of te hoog
gaat het diertje dood.

Op dit moment beginnen we dicht bij mijn
tolerantiegrens te komen. Ik zou natuur-
lijk een extra trui aan kunnen doen maar
dan is het toch altijd net irritant en die pa-
nelen waren ervoor zodat we een makke-
lijker leven zouden hebben. Ik merk daar
nog niks van. Dit gaat een hele zware win-
ter worden...

— Luteijn de Jongh (17)

Met dank aan

AD Haagsche Courant, Brabants
Dagblad, Dagblad van het Noorden,
Eindhovens Dagblad, Het Financieele
Dagblad, Friesch Dagblad, NRC,
Nederlands Dagblad, De Stentor,

De Telegraaf, Trouw, Volkskrant.

Nieuws in de Klas is het
onderwijsplatform van
NDP Nieuwsmedia.

De bruine
onderzeeer

Het kwartet is compleet: naast de corona-
crisis, de vluchtelingencrisis en de woning-
crisis kunnen we de mestcrisis toevoegen
aan het lijstjie met crises sinds de start
van dit decennium. Hoewel het op het
eerste gezicht veel mensen aan de neus
voorbijgaat, kan dit schijtsurplus dras-
tische gevolgen hebben voor ons lage
landje. In een poep en een scheet zal ons
gemeentepils, dat nu al ver achterloopt
op de Europese norm, niet meer te zuipen
zijn en als we niet opletten zal ook onze
flora naar de knoppen gaan.

Ondertussen zit Den Haag zoals gewoon-
lijk met de handen in het haar. Al
jarenlang produceren Nederlandse
boerenbedrijven buitensporig veel mest,
veel meer dan Europees is toegestaan.
Hiervoor zijn we in het verleden al op de
vingers getikt, maar Nederland heeft in
2005 toch een uitzonderingspositie kun-
nen bemachtigen om naar de Europese
norm toe te werken. Deze uitzondering
duurt nu al twintig jaar, maar is er ook
iets veranderd? Nee. Maar we hebben wel
een mestoverschot van 10,5 miljard liter.

“Dit schijtsurplus kan
drastische gevolgen
hebben voor ons lage
landje”

Hoe gaan we dat weg krijgen? Een aan-
tal oplossingen van Den Haag reikte van
het inhuren van een mestgezant om onze
mest in het buitenland te promoten (en
hopelijk te verkopen) tot het simpelweg
in lege graansilo’s stouwen van ons over-
schot. We lijken wel van de pot gerukt.

De vorige minister van landbouw, Piet
Adema, pleitte voor het uitkopen van
boerenbedrijven die dreigden te stoppen
om zo de veestapel in te krimpen, maar
dat idee werd door de plee gespoeld, om
vervolgens door de volgende minister,
Femke Wiersma, weer aangehaald te wor-
den als plan B. Plan A? Uitstel vragen bij
de EU, om zo het probleem voor ons uit
te schuiven, als een student die zijn huis-
werk voor zich uitschuift tot de druk zijn
rug breekt en hij in blinde paniek raakt.
Het wordt dus de hoogste tijd dat de
druk op dit probleem wordt opgevoerd.
Deze onderzeeér vol stront moet zo snel
mogelijk aan het licht worden gebracht.
Anders zitten we binnenkort tot onze nek
in de schijt.

— Niels Heikoop (17)
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