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Elodie: “Het allerbelangrijkste is dat je zelf de feiten goed op orde
hebt. Als je vragen stelt over een onderwerp, moet je heel goed
weten waar dat over gaat. Ik doe dat door heel veel te lezen en te
bellen. Feiten ophalen. Natuurlijk heb ik zelf ook een mening, maar
die moet je toch proberen uit te zetten. Daarbij moet je kunnen
vertrouwen op je onderbuikgevoel. We zeggen op de redactie: Als
iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het vaak ook te mooi om
waar te zijn. Als je bij een verhaal denkt: dit kan bijna niet, dan mag
je op dat gevoel vertrouwen en het gaan uitzoeken. En bedenk bij
alles wat je hoort: iedereen heeft een belang, daar moet je je goed
bewust van zijn. Als een partij nare dingen vertelt over een andere
partij dan moet je wel zelf bedenken of dat echt zo is. Dan helpt het
om de feiten goed te kennen. En ga nooit mee met de onrust of het

sentiment in het land. Belangrijker is: blijf logisch nadenken en bekijk
het van een afstandje.”

Feitenkennis is superbelangrijk, voor iedere journalist. En je gezonde
verstand gebruiken is ook handig, al is dat voor iedereen aan te
raden. Politici gebruiken vaak veel en vaak dezelfde woorden
waarmee ze eigenlijk maar heel weinig zeggen, wollig taalgebruik
noemen we dat ook wel. Best irritant. Maar met feitenkennis en
logisch nadenken prik je daar meestal wel doorheen.



